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onbeş günlük siyasi gençlik gazetesi 


İLERİCİ, YURTSEVER GENÇLİK, İŞÇİ SINIFI- 
NIN ULUSAL VE SOS- 
YAL KURTULUŞ YO- 
LUNDA YÜRÜYECEK- 


GERİCİ GÜÇLERİN OYUNLARINI BOZALIM/ 


Kitle temeli eriyen işbirlikçi burjuvazi, gerici güçler karanlık bir takım oyunlar çeviriyorlar. Viyana ve Paris büyükelçileri öldürüldü, olay en küçük bir iz bırakmadan kapatıldı. MC iktidarı döneminde öldürülen gençlerin hiç 


birisinin katilleri bulunmadı! 
Tuzluca olayı, üstü küllenmiş ateş gibi duruyor. Pendik'teki banka soygunu olayı «esrarı- 


ni» koruyor. Ardından bir ban- ' 


ka daha soyuldu! Bu banka soygunlarının provokasyon olduğunu bilelim. Ve sırtını ik- 


Faşist Yuvalar Dağıtılmalıdir ! 


Komando denilen silahlı zorbaların, ilerici gençliğe yönelttikleri saldırılar son günlerde iyice yoğunlaşfı, Üniversite ve Yüksek Okullarda sonu gelmez saldırılar sürüp gidiyor. Faşistler, dalga-dalga yurt çapına 


yayılıyor. 


Halkımızın, ilericilerin çok iyi bildikleri bir gerçeği bir kez daha belirtmekte yarar var: ilerici gençlik bugün tek yanlı, saldırılar altındadır. «Sağ-sol çatışması» diye yansıtılan olaylar, karanlik çevrelerce harekete geçirilen faşist komandoların silahlı saldırıların- dan başka birşey değildir. Öyle ki bu faşist saldırılar artık bütün öğrencilere yöneltilen yığınsal bir terör, niteliğine dönüşmüştür. Öğrenci gençlik arasında hiçbir zaman kitlesel destek bulamayan faşist çetelerin, şu sıralarda boykot, işgal gibi eylemlere yönelmeleri bu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. 

Faşist terör dalgasının arkasında (kuşkusuz çok 


yanlı hesaplar yatıyor. 


M Kanlı saldırılar en başta faşist tırmanışı hızlandırmayı, baskı ve terörü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 
İpleri ABD emperyalistlerin, NATO'cu çevrelerin, işbirlikçi burjuvazinin elinde bulunan MC Partileri, ülkemizi her yönden ağır bir yıkıma sürüklemişlerdir. Emperyalist bağımlılığın yarattığı buhranlar iyice kökleşmektedir. Bugünkü halk düşmanı iktidar, halkımızın, bütün Ulusal-demokratik güçlerin artan dirençleri karşısında büsbütün çıkmaza girmiştir. Bu durumda egemen çevreler, MC Partileri, mevcut buhranı başka yollarla, anti-demokratik yön- 


«Devamı 7. sayfada» 


tidara dayamış faşist çeteler okullarda, işyerlerinde ilericicilere, devrimcilere alabildiği- ne yükleniyorlar. 

Bu arada MC iktidarının başı Demirel, «etkili ve yetkili» çevrelerle bir dizi olağan olmayan görüşmeler yapıyor. 
Basına sızdığı kadarıyla, bu görüşmelere MİT Müsteşarı da katılıyor... Demirel'in, koltugunun altında özgürlüğü kaldıran yasa tasarıları ile dolaştığı da bilinen bir gerçek. 


Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde, faşist çetelerin son saldırıları ve özellikle öğrenci gençlik kesimini seçmelerini bir rastlantı olarak kabul edemeyiz. 

Dikkat edilirse, son günlerde, faşist Ülkü ( Ocakları'na bağlı gençlerden dördü, ardarda öldürüldü! Faşist Ülkü Ocakları'nın İstanbul Şube Baş kanı, kendilerine saldırıldığını, bunların cevapsız kalmıyacağını söylüyor! Bu bir oyundur. 
Bugüne kadar ilerici, devrimci öğrenci gruplarından hiçbirisi silahlı çatışmalara girmemiş- 


tir. Saldırılar tek taraflıdır ve kaynağı faşist çetelerdir. Ülkü Ocakları'na bağlı dört genç, faşistlerin kendileri tarafından öldürülmüştür. Çünkü Onlar böylelikle, kendilerinin saldırıya uğradığını, «nefsi müdafaa» durumunda bulundukları(!) konusunda emekçi halk kitlelerini yanıltmaya, geçecekleri daha geniş bir saldırı için aklınca kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Ayrıca onlar, öğrenci gençliği, ilericileri «nefsi müdafaa» durumunda bırakıp, 


TÖB-DER 
Mitinglerine 
Katılalım! 


MC iktidarının kıyımlarını, hayat pahalılığını ve faşist baskıları protesto etmek için, öğretmenlerin tek ve en büyük demokratik kitle örgütü TÖB-DER, 15 ilde miting ve yürüyüşler düzenlemektedir. 

Öğrenildiğine göre, TÖB - 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SEHA ÜNDEĞER. 


FASİZME GECİT VERMİYECEĞİZ / 


FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM 


bireysel, grupsal şiddet hareketlerinin içerisine çekmek, faşizme basamak yapmak istiyorlar. Ama bu oyunları sökmeyecektir. Faşistlerin bu o0- yunlarını bozacağız! 

Çoğu arkadaşlar haklı olarak soracaktır: «Peki, faşistler silahlı olarak saldırdığında kendimizi korumayacak mıyız?» 
Elbette koruyacağız. Elimizde-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Siyasi Parti liderleri faşist saldırıları nasıl 


değerlendiriyorlar 


CHP 


CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 22 Kasım'da toplanan Parti Meclisi'nde yaptığı konuşmada son öğrenci olaylarına değinmiş ve MC iktidarını sert bir biçimde eleştirmiştir. 
Son olaylarda kışkırtıcı ajanların kullanıldığını söyleyen Ecevit, şöyle devam etmiştir : 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İSTANBUL HALKÇI - DEVRİMCİ GENÇLİK 
DERNEĞİ BAŞKANI 
İLE YAPTIĞIMIZ KO- 
NUŞMA 4. SAYFADA. 


shine inelzizinenten deni İline dadli itin 2d 


FAŞİST SALDIRILARIN BİLANÇOSU 


CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç, Başbakan Demirele yönelttiği bir soru önergesinde, MC kurulduğundan 
bu yana 9 ay içerisinde 21 
gencin öldürüldüğünü, 43 silahlı baskın ve saldırı düzenlendiğini, 72 lokal ve binanın tahrip edildiğini, saldırıya uğrayanlardan 1143 kişinin gözaltına alındığını ve 242 ilerici, devrimcinin tutuklandığını, 
715 kişinin yaralandığını açıklamıştır. O Önergenin son kısmında ise, bu eylemlerin MC iktidarı tarafından tertiplendiği öne sürülmüş ve MC iktidarına karşı çeşitli sorular yöneltilmiştir. Faşist komandoların, polisin yanında silah kullanabildikleri ve bu silahların Kırıkkale yapısı olduğu belirtilmiştir. 


iTÜ 


İTÜ'de 18 Kasımda Taşkışla binasında saat 14'te forum düzenliyen ilerici öğrenciler 1 günlük boykot kararı almışlardır. 


ORTAKÖY EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜ 


İstanbul'da Ortaköy Eği- öğrencilerinin 


tim Enstitüsü 


_ W Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY), Dünya Öğrenciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, başta sosyalist ülkeler olmak üzere, bloksuz ülkelerin, dünya demokratik ve barışsever kamuoyunun halklararasında barış ve dostluk uğrunda yürüttüğü mücadelenin önemini vurgulamıştır, 

mM 17 Kasım 1973 tarihinde, Faşist Albaylar Cuntası'nın Atina Teknik Üniversitesinde giriştiği kanlı katliamın ikinci 
yıldönümünde Atina'da 300 
bin emekçi emperyalizmi ve faşizmi lanetlemiştir. Bilindiği gibi, Faşist Albaylar Cuntası 
17 Kasım 1973 tarihinde Atina 
Teknik Üniversitesinde öğrencileri kurşunlatmış, bunun sonucu olarak 200'e yakın öğrenci öldürülmüş, 2000'den fazlası ise yaralanmıştı. Bu nedenle yapılan yürüyüşe katılan ölen öğrencilerin yakınları ve yüzbinlerce emekçi hep bir ağızdan, «Amerika Defol», «NA-TO'dan çıkalım» diye haykırmıştır. Ayrıca bu katliamla ilgili olarak Faşist (| Albaylar Cuntası'nın liderlerinin yargılanması devam etmektedir. 
Şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre, Faşist Cunta, olaylar sırasında kışkırtıcı ajanlardan geniş ölçüde faydalanmıştır. 


Akademik hakların geri alınması amacıyle başlattıkları süresiz boykot devam etmektedir. Boykota katılan 300 öğrenci yaptıkları açıklamada, boykotun okulun o statüsünde öğrenciler ve eğitim düzeni aleyhine yapılan değişikliğin giderilmesi amacını taşıdığını bildirmişlerdir. 


GAZETEĞİL 
İLİŞKİLER “Y.O. 


VE HALKLA 


İ.T.İLA. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Y. O. Öğrencileri yaptıkları forumda, okul binasının yetersizliği dolayısıyle 3 
ve 4. sınıfların süresiz olarak kapatılmasını protesto etmişler ve anti-demokratik uygu- 


ÇUKUROVA TIP 


Çukurova Tıp Fakültesi'nde Öğrenci temsilciliği seçimin- de çıkan olayda 15 öğrenci yaralanmıştır. 


İZMİR 


© İzmir Eğitim Enstitüsü Öğrencileri okulun akademi olması için 3 günlük boykota başladı. 


ESKİŞEHİR 


Eskişehir İTİA Kimya Mühendislik yük. okulunda yönetimi protesto için başlatılan boykot 1 hafta uzatıldı. 


PAZARÖREN ÖĞRETMEN 
LİSESİ 


Kayseri, Pazarören Mimar Sinan Öğretmen Lisesi'n- 


de öğretmenlik yapan beş ilerici öğretmen saldırıya uğramış ve zorla derslerinden çıkarılmışlardır. 


BOĞAZLIYAN LİSESİ 


Yozgat'ın Boğazlıyan Lisesi'nde faşist çeteler öğrencilere saldırmışlardır. Bir süredir ilerici öğrencilere karşı baskılar yapıldığı bildirilen okulda havanın gerginleşmesi. 
üzerine iki gün tatil edilmiş- 


zi 


ÇANAKKALE ÖĞRETMEN 
LİSESİ 


Çanakkale'de Öğretmen Lisesinde boykota katılan 120 
yatılı öğrenci gece okul müdürü tarafından okula alınmamış ve öğrenciler geceyi bahçede geçirmek zorunda kalmışlardır. Aç bırakılan öğrencilere halk yardımcı olmuştur. 


AYDIN 


GSB üyesi 2 genç Aydın'- da, Aydın Ön Lisans Yüksek Okulu Öğrencilerinin 10 Kasım'da başlattıkları boykotta öğrencileri kışkırttığı iddiası ile tutuklanmışlardır. 


TATBİKİ GÜZEL SANATLAR 


İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu öğrencileri anti-demokratik olan okul yönetmeliğini protesto ederek 14 Kasım tarihinden itibaren süresiz boykota gitmişlerdir. 


KÜTAHYA'DA BOYKOT 


Eskişehir İTİA'ya bağlı olarak öğretim yapan Kütahya Yönetim Bilimleri Yüksek Okulunda da 19 Kasım'dan iti- 


baren süresiz boykot başlamıştır. 

SİNOP'DA BOYKOT Öğretmenlik hakkı veril- 


mesini isteyen Sinop Kız İlk- öğretmen Meslek Lisesi son 


Mamin 


pita a hhi ! 


Bir ilerici daha 


21 Kasım Cuma günü, GSB 
üyesi bir devrimci arkadaşımız evinde ölü olarak bulundu. 
Adli Tıbbın raporuna göre Muharrem Çivikıran'ın kafasına sert bir cisimle vurulmuştur. 

Çivikıran da, diğer ilerici gençler gibi «meçhul kişi»ler(!) 
tarafından öldürüldü. 12 Mart” tan önce olduğu gibi gizli eller, ilerici, yurtsever gençlerin peşini bırakmıyor. Şimdiye kadar işlenen bu siyasi cinayetlerin hiçbirinin katili bulunmadı! Artık emekçi halkımız bu cinayetlerin katillerini biliyor. Bu cinayetler, gizli ajanlar, gerici güçler ve CİA ile işbirliği yapanlar tarafından işleniyor. Bunun içindir ki katiller bulunamıyor. Gençliğe hazırlanan bu tuzaklar, ancak, bütün ilerici güçlerin eylem birliği ile açığa çıkarılabilir. 

Muharrem Çivikıran'ın cenazesi, Adli Tıb'dan alınarak İstanbul Üniversitesine getiril- di. Merkez binadaki saygı duruşundan sonra binlerce genç ve işçi tarafından yürüyüş kolu ile Beyazıt, Aksaray ve Fatih yoluyla Eyüp'e götürüldü. 
Yürüyüş kolundaki binlerce genç şu sloganlarla emperya- 


öldürüldü 


lizmi ve faşizmi lanetlediler : «Bağımsız Türkiye», «Katil iktidar», «İşçi-gençlik elele, demokratik cephede», «Faşizme Geçit Yok», «İhanet Cephesi, 


Hırsızlar Çetesi», «Kahrolsun Amerika». 
Gerici güçler, böylesine 


yığınsal bir mitinge saldırmak cesaretini gösteremediler. Bu miting, faşist, gerici güçlerin saldırılarına karşı tek tek, grup grup değil yığınsal bir biçimde karşı çıkmamızın ne kadar doğru devrimci bir tavır olduğunu bir kez daha göster- di. 


sınıf öğrencileri derslere girmeme kararı almışlardır. 


SİİRT'DE BOYKOT 


Siirt Öğretmen Lisesi Öğrencileri eski haklarının verilmesi için boykot kararı almışlardır. Olayla ilgili olarak 10 
öğrencinin gözaltına alındığı bildirilmektedir. 


GAZİANTEP 


© Gaziantep'te 10 bine ulaşan o öğrencilerin boykotu sürmektedir. Boykot sırasında 
3 öğrenciyi tutuklayan polislere, karşı çıkan öğrenciler- den 41 tanesini polis gözaltına almış, daha sonra 7 sini tutukluyarak diğerlerini serbest bırakmıştır. Öğretmen Lisesi'- nin yanında, Gaziantep Lisesi, Atatürk Lisesi, İsmet Paşa Li- 


(EA 


Yİ KONUK YAYINLARI 


LENİN 
GENÇLİK 


VE GÜNÜMÜZ 
DUNYASI 


PK.749İST. 


sesi, Ticaret Lisesi ve O.D.TÜ. 
ne bağlı Makine ve Elektrik Mühendisliği Fakülteleri de katılmaktadırlar. 


TÜMAS 


© Kısa adı TÜMAS olan 
Tüm Üniversite, Akademi ve Yüksek Okul Asistanları Birliği Genel Başkanı Ahmet Balamir yayınladığı (o bildiride Hacettepe Üniversitesinin komandolarca basılışını protesto etmiş ve olayların MC iktidarı tarafından tezgahlandığını bildirmiştir. 


CERRAHPAŞA 


© Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ebe, Laborant ve Hemşire Okulunda kız öğrenciler sabah yemeklerinin çıkmaması üzerine direnişe geçtiler. Yemek, elbise, banyo, aylıklarının artması sorunlarının, Cumartesi, Pazar tatile çıkma haklarının elde edilmesini içeren bir dilekçeyi dekana verdiler. 0- kullar, 4 gün dekan tarafından kapatıldı. 


SAYFA: 3 


İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ KURULUYOR! 


Bir süredir çalışmaları yürütülen İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ'nin yakında kurulacağı açıklandı. Kurucular adına bu konuda yapılan açıklamada şunlar belirtilmektedir : İlerici Gençlik, 12 Mart faşizminin ya~ rattığı örgütsüzlükten hızla kur tulma yolundadır. Yurdun dört 


bir yanında gençlik, demokra- 


tik örgütlenmesini gelişti;mektedir, Halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine gençliğin etkin ve disiplin bir güç olarak katılabilmesi, bu örgütlenişin daha ileri düzeylere ulaştırılmasına bağlıdır. 
Özellikle gençliğin örgütsüz kesimlerini birleştirmek ve örgütler arasında yakın ilişki kur- 


mak, bugün büyük bir önem taşımaktadır. Gençlik kitleleri arasında güç ve eylem birliğinin oluşması, kesin bir zorunluktur, Bu noktadan hareketle, merkez İstanbul olmak üzere, ilerici gençliği geniş ölçüde örgütlemeyi amaçlayan bir dernegin kurulması için uzun bir süredir çalışmalar yapılmaktay- 


dı. Bu çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Amacımız tüm ilerici gençliği örgütümüzde birleştirmektir. Aynı zamanda ilerici gençlik örgütlerini merkezleştirecek, üst bir örgütlemeye gitmeyi de amaçlamaktayız. 

İlerici, yurtsever, devrimci bütün gençler bu yolda güçlerini birleştirmelidirler. 


Saylaşz. 


Dost okurlar; 

Birinci sayımız çok büyük bir ilgi gördü. Bize gelen isteklerin çoğunu karşılıyamadık. Üzgünüz. İkinci sayıda bas kıyı arttırarak bu istekleri karşılamaya çalışacağız, 

Birinci sayıyı 10 sahife olarak çıkardık. 
Sonraki sayıları 8 sahife olarak çıkarmayı düşünüyorduk. Fakat bu sayıda, 8 sahifenin ihtiyaca cevap vermediğini gördük. Çok yakında, 
fiatını değiştirmeden 12 
sahifeye çıkacağız. 

Sizlere dünya ve Tür kiye gençlik hareketlerini, sorunlarını en doğru bir şekilde iletebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya gençlik hareketi ve sorunları üstüne çeviri yazılar, önümüzdeki sayılarda geniş yer kaplayacak. 
Ayrıca, dünya ve Türkiye geneliği sorunlarıyla ilgili küçük brosiirlerin yayın çalışmalarımıza baslayacağız. Dünya De mokratik Gençlik Federasvonu'nun Portekiz'le ilgili bir afişini renkli olarak basıyoruz. Bu konularla ilişkin açıklamaları ilerideki sayılarımız da vereceğiz, 

Fakat bütün bu çalışmaları başarı ile yürütebilmemiz sizlerin aktif desteğine bağlı. Bu gazete, ilerici, yurtsever gençlerin kollektif bir ürünüdür. Önceden herhangi hir sermaye ile işe başlanılmış değildir. 
En küçük giderleri bile bağışlardan elde edilen gelirlerle karşılanmıştır. Gazetenin vasamasını, ilerici gençliğin tonarlanmasına vardım etmek istiyorsan bağış ve abone kammanvamıza kâtıl, Kendi bölgen- deki dağıtımla ilgilen, haber, vazı ve çeşitli ürünlerinle gazeteni besle, 

Dostça kalın. 


İLERİCİ yurtsever 
GENÇLİK 
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İKÖKD'ün 
KONGRESİ 
YAPILDI 


23 Kasım Pazar günü saat 
10'da TÖB-DER. salonunda İstanbul Kıbrıslı Öğrenciler Kül tür Derneği'nin 1. Olağan Kongresi yapılmıştır. Tam bir devrimci disiplin ve sosyalist olgunluk havası içersinde geçen Kongre'de şu pankartlar dikkati çekiyordu : «Tüm ulusal demokratik güçler birleşmelidir», «Gençliğin yolu, işçi sınıfının yoludur», «İşçi-gençlik elele, demokratik cephede», «Enosis ve taksim emperyalizmin oyunudur». 

Kongre açış konuşmasını yapan geçici yönetim kurulu başkanı; tüzüğün geç gelmesi ve çeşitli güçlükler nedeniyle 
1. Olağan Kongre'nin ancak 1,5 yıl sonra yapılabildiğini ve bu süre içerisinde Türkiye'deki ve Kıbrıs'a yönelik çalışmaları uzun uzun anlatmış, her türlü engellere rağmen derneğin bugünkü durumuna gelmesini, arkadaşlarının örgütlü çalışma yolunda yürüttükleri ka. 
rarlı, bilinçli, mücadeleci tutumlarına bağlamıştır. 

Başkanın konuşması sırasında salondaki üyeler, «Faşist Denktaş», «Bağımsız Kıbrıs», «Kahrolsun Faşistler», «Bütün Halklar Kardeştir» sloganlarını tekrarlamışlardır. 

Son konuşmacı, «işçi sınıfına ters düşen ve karşı devrimci bir öze -sahip olan troçkizmin, maoizmin, anarşizmin, goşizmin ve her soydan oportünizmin aramızda hiçbir yeri yoktur» demiş ve salondaki üyelerce hararetle desteklenmiştir. 

Daha sonra, eski yönetim kurulu aklanmış ve tek liste 

«Devamı 7. sayfada» 


Nişantaşı Diş Hekimliği Fakültesinde Direniş.. 


Türkiye'nin değişik yörelerinden gelen biz öğrenci gençlerin sorunları, ülkemizin sorunlarından ayrılmaz. Ülkemizin sorunları da, bunalımı gittikçe derinleşen emperyalist - kapitalist sistemin yarattığı sorunlarla bütünleşmektedir. 

Bu gerçeği iyi tespit eden biz, Nişantaşı Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, 200 günü aşan bir süredir boykottayız. 
Amacımız: Halk için hekimlik eğitimini oengelliyen iktisat yönetmenliğinden çıkıp, tıp yönetmenliğine (fakülte olma) girmek içindir. Bu (belirgin, elle tutulur, kitlelerce benimsenen bir istekti, 

Haklı isteğimizi gerçekleştirmek için direnişe geçmeye karar verdik. Bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme yolunu savunan ilerici gençler mücadelenin başını çek tiler. 


e aykiri 


ÜNİVERSİTE KAPILARI 


Okul öğrencilerinin 4 gün üstüste konuşup tartışmasıyla direnişin başlatılması kararlaştırılmıştır. Öğrenciler basın, yürütme, mali vb. komiteler oluşturdular. 

Direnişin daha güçlü bir biçimde sürdürülmesi, okuldaki birim öğrenci derneğinin görevi olmalıydı. Fakat ne yazık ki, okulun resmi örgütü gericilerin elindeydi. 

Okul birim derneğinin kurulması; O ana kadar gelen yığınsal çalışmanın daha güçlü bir duruma getirilmesi ve okulda süren eylemin örgütlü bir hale sokulması için gerekliydi. Bunun sonucu olarak, okuldaki O ilerici-yurtseverlerin 


önderliğinde Genç Dişçiler Derneği kuruldu. 

GDD, aralarında 4 dernek yöneticisinin de bulunduğu ölüm orucunun konmasında, komitelerin bakanlara ve ilgilile- 


X 


re gönderilmesinde etkin çaba harcadı, 

Ölüm orucunun sonunda, okul senatosundan Nişantaşı Diş Hekimliği öğrencileri yararına, okulun fakülte olmasında bir sakınca yoktur, diye karar çıkartıldı. Çeşitli yerlere gönderdiğimiz telgraf ve dilekçelere olumlu cevaplar geldi. Sorunu simgeliyen bildiriler kamuoyuna iletildi. Bu bildirilerin tümü GDD imzasını taşıyordu. Öğrenci velilerini amaçlıyan -Sayın veli- başlıklı boykot metnini ve o ana kadar yapılan çalışmaları açıklıyan bildiri de basılarak öğrenci velisinin çoğunun eline geçmesi sağlandı. 

Küçük pul-afişlerle, İstanbul sokakları bu boykotu ve nedenini halkımıza yansıttı. Demokrasi mitingine bez-afiş götürüldü. «Faşizme ve Gerici E-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DIŞINDA BIRAKILAN GENÇLİK 


Bu yıl üniversiteye 280 bin öğrenci girmek için başvurmuştur. Merkezi sisteme bağlı üniversite ve yüksek okullara toplam olarak 66500 öğrenci girebilmektedir. Mektupla öğretim sisteminin kaldırılması halinde buna 10 bin 250 kişiyi daha eklersek, toplam 195 bin civarında öğrenci arkadaşlar bir yıl daha boş gezeceklerdir. 

Durum böyle olduğu halde Milli Eğitim Bakanı A. N. Erdem bu yıl kontenjan fazlası 135 bin lise mezunu öğrencinin açıkta kalmayacağını söyleyerek, 185 bin öğrencinin sorunlarıyla alay etmektedir. 1965-69 döneminde zamanın Başbakanı S. Demirel, üniversiteye giremiyen gençlerin gerici eğitim sistemini protesto etmek için (İstanbul'dan Ankara'ya doğru yaptıkları yürüyüşe «Yollar yürümekle aşınmaz!» şeklinde cevap vererek gençliğin bu önemli sorununa çare bul- 


muştur! 


Bu toplumsal sorunun kökleri çok derinlerdedir. Ülkemiz bugün emperyalizme bağımlı geri, çarpık yapılı kapitalist bir ülkedir. Ekonomisinden kültürüne kadar hayatın her alanın- 


GL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL 


da emperyalizme bağımlı olduğundan gençliğin hiç bir sorununa kalıcı bir çözüm bulunamamaktadır. 

Ayrıca, işbirlikçi burjuvazi, özellikle öğrenci gençliğin giderek daha fazla politize olmasından ürkmektedir. Gençliğin işçi sınıfı ve emekçi halkla giderek uyumlaşan demokratik üniversite mücadelesi işbirlikçi burjuvaziyi telaşa sevkediyor. 
Bunun için okulları emekçi halkımızın çocuklarına kapalı tutmak istiyor. Fakat bu da onları sevindirmeyen derin toplumsal buhranın önemli bir parçası oluyor. Kısacası, işbirlikçi burjuvazi her sorunda olduğu gibi bu sorunda da «aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık» durumuna düşmektedir. 

Yıllardır gördük ki, işbirlikçi burjuvazi, bizim sorunlarımıza çözüm bulamaz. Çözüm bekliyen tüm sorunlarımızın halledilmesi ancak ileri demokratik bir düzeni oluşturacak halktan yana demokratik bir iktidarın işbaşına gelmesi ile mümkün olabilecektir. Böyle bir düzene ulaşabilmek için örgütlenmemiz, ilerici güçlerin eylem birliği doğrultusunda ha- 


reket etmemiz gerekir. 


ema 


| 


“ Anti - Emperyalist Anti - Faşist 


İstanbul Halkçı - Devrimci Gençlik 


, Derneği Başkanı Abdullah Aydın ile 


yaptığımız konuşmayı veriyoruz 


Sayın Abdullah Aydın, bugünkü ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Şu anda ülkemiz, 12 
Mart öncesi olayları anımsatacak ölçüde bir takım olaylara sahne olmaktadır. Üniversitelerde ve fabrikalarda başlatılan baskı ve şiddet hareketleri, bazı basın organlarının ve TRT'nin belirttiği gibi iki karşıt grubun çatışması değil, faşizmin trmanma çabalarıdır. Bu çabaların 12 Ekim seçimle- 


rinden sonra yoğunlaşması, önümüzdeki dönemde iktidara geleceği anlaşılan halktan yana siyasal bir yönetimi geciktirmek içindir. Bütün dünyada halki gelişen demokrasi özgürlük mücadelesini durdurmak isteyen çıkar çevrelerinin, kendi menfaatlerini tehlikede gördükleri zaman ortaya koydukları baskı ve terör yönetimi olan faşizme karşı en etkili mücadele, halktan kopmadan halkla birlikte verilen demokratik kavgadır. 


Bugün Türkiye'de sağ- sol çatışması olarak nitelendirilen olaylar, aslında faşist bir grubun Halkçı-Devrimci gençliğe yönelttiği saldırılardır. Bu saldırılara karşı Halkçı-Devrimci gençlik ister istemez nefsi müdafaa durumunda kalmaktadır. Bu tırmanış, ülkemizi, geçmişte görülen yanılgılara aynen Oo sürüklemektedir. 
Demokrasiye inanan (halkına inanan) gençler kendini zor kullanmaya, sabotaja, bomba atmaya, silah kullanmaya teşvik eden kimselerle (teorisyenler ve liderlerle) karşılaştıkları vakit, onun $» 99 
olasılıkla bir kışkırtıcı ajan, sağcıların kendi aralarına soktuğu bir provokatör olduğu kuşkusunu 


Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda Boykot Sürerken 


Mehmet BARAK 


Gazetecilik ve Halkla İlişikler Yüksek Ok. 
Öğrenci Der. Başkanı 


Gazeteler MC iktidarının işbaşına gelişinden bu yana 21 gencin öldürüldü- günü yazıyorlar, Ve yine gazeteler bu gün bütün Türkiye'de 18 bin öğrencinin boykotta olduğunu söylüyorlar... Sadece bu iki rakam yeter aslında, öğrenci gençliğin sorunları karşısında üst düzeydeki politik yöneticilerin vur dumduymazlığını... Gazete cilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nun 3. ve 
4. sınıfların öğrenim gördüğü dersaneler, okul açıldaktan üç gün sonra, Bayındırlık Müdürlüğünün verdiği rapor üzerine, İ.T. 
İ.A. Senatosu kararıyla, öğrenim yapmaya elverişsizliği gerekçesiyle kapatıldı, Okul öğrencileri ve okulun öz öğrenci örgütü yapılanlara kayıtsız kalamadı. Gazetecilik ve Halk la İlişkiler Yüksek Okulu Öğrenci Derneği olarak, 
1200 öğrenciyi temsilen 0- 
kul yöneticileriyle diyalog kuruldu ve kararlı tutumumuzu pekiştirmek için üst üste iki forum düzenlenerek bütün sınıflarda iki günlük ihtar boykotuna gidildi. Ancak sorunlarımızın çözümü Akademi Senatosunun da ötesinde- ki Milli Eğitim Bakanlığı ile bakanlık düzeyindeki üst politik yöneticilerin elindeydi. Bunu, iki günlük ihtar boykotumuzun ertesi günü toplanan Akademi senatosunun kararları bize getirilince daha 


iyi anlamış olduk. Senato, Ankara'dan bize yeni bir bina tutulabilmesi için 1,5 milyon lira para istemeyi (o kararlaştırıyordu. O kadar. Yani kendisi- nin gerçekten bir «katip senatosu» olduğunu ortaya koyuyordu. Bu durum bizim boykotumuzda somutlaşan an genel bir görüşü ortaya koydu. Yapılacak tek bir hareket kaliıyordu: Birer katipten başka bir şey olmadıkları kanıtlanan Akademi yöneticileri ile onlara bağlı yüksek okul yöneticilerinin ihtar edilmesi ve üst düzeydeki politik yöneticilerin uyarılması için «Süresiz boykot»a gidilecekti ve gidildi. Süresiz boykot kararı, yapılan üçüncü bir forumda tek karşı oy çıkmaksızın (oybirliğiyle) alındı, Öteyandan bu forumda, boykota gitme gerekçeleri arasında, daha 


önceden defalarca vurguladığımız staj, yönetmenlik vb. meselelerimizi de getirdik. Bunlar da oybirliğiyle kabul edildi. 


İSTEKLERİMİZ 
NELERDİR? 


1) Gazetecilik eğitimi- nin yapılabileceği her çeşit teknik araç ve gerecin mevcut olduğu, laboratuvarlı lisan dersinin yapılabileceği bir bina istiyoruz. 


2) Yeni ve eski yönetmenlikteki öğrencilerin aleyhine maddelerin düzeltilerek, tek yönetmenlik uygulaması istiyoruz. 

3) Yeni yönetmenlikte- ki aleyhte maddeler yü-Zünden kaydı silinen öğren ci arkadaşlara birer imtihan hakkı daha verilmesini istiyoruz. 

4) Uygulamalı eğitime geçilmesi, mecburi staj 


SAYFA: 4 


Mücadelede 
Yerimizi 
Alacağız ” 


duymalıdır. Nitekim 12 
Mart sonrası sıkıyönetim mahkemeleri, 12 Mart öncesinde birçok sol şiddet eylemlerinin kışkırtıcı ajanlar tarafından yaptırıldığını ortaya çıkarmıştır. 


E Faşist saldırıların Öözellikle öğrenci gençlik kesiminde yoğunlaşması karşısında öğrenci gençliğin ta- 


hakkı ve basınla, TRT ile diyalog kurulmasını istiyoruz. 

5) Faşist, çağdışı kalmış öğretim üyelerinin çalışmalarının iptal edilmesini ve ileriye açık, daha tutarlı ve basının içinde yer alan öğretim üyelerine çalışma İzni tanınmasını istiyoruz, Polis fotoğrafçı hocasının çalışmasına son verilmesini istiyoruz. 

Bu isteklerimiz gerçekleşinceye kadar boykotumuz sürecek. Durdurma- ya kimsenin gücü yetmez. 
Çünkü kitleyle omuz omuzayız. Üç yılık örgütlü mücadele meyvesini verecektir. 


BAĞIMSIZLIK - DEMOK- 
RASİ ve TOPLUMSAL 


kınması gereken tavır hakkında neler dü şünüyorsunuz? 


Bu faşizan saldırılar karşısında üniversite genç liği şiddet eylemlerine kesinlikle girmemeli, fikirlerin kitlelere yaygınlaştırı!- masında kendine düşen görevleri yapmalıdır. Faşistlerin tüm oyunlarını açıkça halkın gözleri önüne sergilemeli ve faşizmi halkımıza teşhir etmelidir. 


M Sâyın Aydın, gençliğin anti-emperyalist, anti-faşist mücadelede eylem birliği ve 


Halkçı-Devrimci Gençlik Derneği olarak, solda- ki her türlü kariyerist, sekter, dükkancı ve provokatör eğilimler içinde ©- lan ve aslında sol düşmanlığı sol kliklerle kesin mücadele edeceğiz. Demokratik sola inanan ve demokratik solun gerçek ulusçu yol olduğunu kabul eden 
her insana kapımız 8 
çıktır. Özde antifaşist, anti-emperyalist olan mücadelede HDGD olarak yerimizi alırız. 


m Birazda, HDGD'nin amacı ve düşünsel yar pısı üzerinde konuşalım. 


HDGD, kafası ve düşüncesi genç olan tüm liseli, üniversiteli ve çalışan halkımızın o örgütlendiği bir dernektir. Ülkümüz, kimsenin kimseyi ezemiye ceği, sömüremiyeceği, insan kişiliğinin her türlü toplumsal engelden arınmış olarak özgürce gelişebileceği, dinamik, yaratcı ve hakça bir ortamın oluşmasını o sağlamaktır. 
Bu ülküye varılmasında demokratik kurallar 'çin- de ilerlemek, ilkemizin yılmaz savunucusu olan biz Demokratik Halk Devrimcilerinin ana prensibidir. 

HDGD'de emeğin, Sömürüye - özgürlüğün faşizme ve emperyalizme karşı vereceği tarihsel uğraşta halkımızın güçlü, yürekli ve yiğit omuzdaşı olacaktır. 


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Ortaöğretim Öğrencilerinin Mücadelesi Yükseliyor ! 


Ortaöğretim öğrencileri, yüksek öğrenim gençliğinin üretken yatağıdır, kan tazeleyicisidir. Çünkü, yüksek öğretime giden yollar, ortaöğretimin çeşitli dallarından geçer. Bu anlamda, ortaöğretim öğrencileri, öğrenci gençliğin temelidir dediğimizde, bir abartma yapmış olmuyoruz, aksine bir gerçeği saptamış oluyoruz. 


Ortaöğretim öğrencileri, öğ renci gençliğin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte, kendilerine özgü bir takım ekonomik, sosyal, kültürel, örgütsel sorunları vardır. Bu sorunları deşmek, açığa çıkarmak, somut hedefleri saptamak hepimizin görevidir. 


Bugün ortaöğretim öğrencileri, yaşıtındaki gençlerin ancak % 18'ini teşkil etmektedir. Okula gidebilenler ise, okulu bitirdiklerinde değil istediği yüksek okula gitmek, herhangi bir okula bile girememektedirler. Emperyalizmin . çarpıttığı, geri kalmış kapitalist düzende eğitim sistemi, ortaöğretimi, üniversitelerin kapısına adam yığan, bir ayarsız makina durumuna getirmiştir. 
İŞSİZLİK, ortaöğretim gençlerini tehdit eden en büyük bir sorundur, 


Okullarda yapılan eğitim, gençliği yarınlara en iyi bir biçimde hazırlamak için değil, gerici burjuva ideolojisi ile donatmak, gelişmesini çarpıtmak için yapılır. Amerikan emperyalizminin dayattığı bu eğitim sistemi, zihni körleten ezberci bir eğitim sistemidir. 
Üretime yönelik değildir. Bu eğitim sistemi çağdışıdır, ge- 


ricidir. Toplumların ve doğa- nın gelişme yasalarını saklar, gençlerin bilinçlenmesini önlemeye çalışır, sınıfsal mücadeleyi çarpıtmak ister. 


Özellikle ortaöğretimde okullar, derslikler, araç ve gereçler yetersizdir. Silahlanma- ya, NATO giderlerine bütçenin yarısını ayıran Perici militarist güçler, eğitim ve öğretim ödeneklerini sürekli kısmaktadırlar. 


Ortaöğretimdeki öğrenci kardeşlerimizin parasal durumu çok bozuktur. Ailelerinden alabildikleri para çok yetersizdir. Üstelik okullarda, Anayasada eğitim ve öğretim parasızdır denmesine rağmen, her gün karşılarına yeni yeni masraflar çıkarılır. Burs ve yatılı okullar sistemi kasıtlı olarak engellenmektedir, olabilenler ise yetersizdir. 


Ortaöğretimde okullardaki sosyal baskılar ağırdır. Erkek öğrenciler ile kız öğrenciler sürekli ayrı tutulur, sınıflarda bile ayrı ayrı yerlere oturtulur. 
Bu ise, kişisel bunalımların önemli bir kaynağı durumuna gelmiştir. Bugünkü gerici eğitim sistemi, kişiliğimizin gelişimini engelliyen bir sistemdir. 

Ortaöğretim kesimindeki fa- 


EMEKÇİ 


«Çocuk emeğinin sömürülmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yüz karasıdır.» 

Büyük sayıda çocuk işçinin çalıştırıldığı birçok çalışma alanı vardır. Bunlara, çalışma koşullarının pek kötü olduğu alanlarda, küçük sanayi dallarında, atelyelerde, küçük zanaatkârlar kesiminde, parça başına evde çalışanlar arasında, otellerde, lokantalarda vb. 
yerlerde rastlamak mümkündür. Ama tarım alanında çalışan çocuklar diğer çalışma a- 


KÖYLÜ GENÇLERİ ÖRGÜTLEMELİYİZ 


şist baskılar ve terör daha ə ğırdır, daha korkunçtur. Disiplin kurulları, ölüm makinaları gibi ceza kusmaktadır. İlerici bir gazetenin okunması gibi en küçük bir demokratik hakkın kullanılması bile ağır disiplin cezaları ile boğulur. 

Artık bu, emperyalizme göbeğinden bağlı olan geri kapitalist düzenin kendilerine bir şeyler veremiyeceğini gören ortaöğretim öğrencileri, demok ratik haklarını kullanabilmek için seslerini . yükseltiyorlar. 
Darüşşafaka'da, Besni'de, Çanakkale'de, Gaziantep'de, Tunceli'de ortaöğretim kesiminde gelişen olaylar bunu doğruluyor. 


Bütün gençlik kesimleri, demokratik güçler ve kuruluşlar, ortaöğretim öğrencilerinin demokratik hakları uğrunda yürüttüğü mücadeleye destek olalım, aktif dayanışma gösterelim. 


Ortaöğretimdeki genç kardeşler! 


Mücadelenin örgütlü ve diğer demokratik (kuruluşlarla dayanışma kurarak yürütülebileceğini unutmayalım. Demokratik kitle örgütlerimizi yaratalım. Çabalarımızı obirleştirelim. 


iyi 


GİR 


in 


ÇOCUKLAR SÖMÜRÜLÜYOR 


lanlarına oranla daha fazladır. 
Çocuklar; çırak, kahve garsonu, bulaşıkçı, otel komisi, temizleyici, mağazalarda ayak işçisi, garajlarda (yardımcı, berber dükkanlarında çırak, otopark kahyası ve gezgin satıcı olarak çalıştırılmaktadır. 
Bunlara dilencilik yâpan çocukları da eklemek gerekir. 
Çocukların çalıştıkları atelyelerde ışık, havalandırma ve sağlık koşulları yetersizdir. İş güvenliği olmayan yerlerde çalıştırılmaktadırlar. Örnek ver- 


mek gerekirse; cam şişirme işleri, akkor halindeki cam parçalarının taşınması, zehirli boyaların hazırlanması, tozlu dokuma atelyelerinde, havanın sıcaklığı açısından iyi olmayan şekerleme yapım işlerinde, iş güvenliği olmayan fabrikalarda çalışma vb. gösterilebilir. 

Çocuk işçiler, tüm bu çalışma koşularının kötülüğü yanında, günde en az 10-14 saat çalıştırılmakta, buna karşılık gülünç denebilecek bir ücret almaktadırlar. 


İşsizlik, köylü gençlerin en büyük derdi. Köyde ve kentteki ayrışma süreci sonucu, nüfusun da artmasıyla birlikte her yıl 400 bin taze iş gücü iş pazarına akıyor. Sürekli işsizlerin sayısı 3 milyonu çoktan buldu. «Gizli» işsizlerin sayısı çok daha kabarık. 


1969 yılında yapılan köy sayımına göre, 4 milyon 126 bin 
köylü ailesinden, 1 milyon 268 bininin hiç toprağı yoktur. Yani, 7 milyon köylümüz bir karış toprağa hasret. Ayrıca, 1,5 milyon köylü ailesi de az topraklıdır. 3000 toprak ağası, kızı kızanıyle birlikte ihtiyar, genç, çocuk, kadın bütün köylüleri eziyor, sömürüyor. 


İşte köylü gençlerin içinde bulunduğu ekonomik cenderenin kaba hatları... Ayrıca bu kardeşlerimiz en küçük eğitim olanaklarından bile yoksun. İlk okulu zar-zor bitirirler. 
Çoğunluğu ise «Ali okullarında, asker ocağında okuma yazmayı öğrenir. Sosyal koşulları çok ağırdır. İşsizliğe, ağır ekonomik sömürüye bir de sosyal baskıyı katarsak, durumun ne kadar içler acısı olduğunu görürüz. 

Köylü gençleri her açıdan kasıp kavuran, bu geri kalmış kapitalist düzendir, ağalar saltanatıdır. Ama onlar bunu bilmezler. Çünkü kendilerine bilinç götürülmemiştir. Bunun 


için örgütlenmeyi, sendikalaşmayı başaramamışlardır. Bu yıkılası düzene nasıl karşı konulacağını kendiliğinden anlayamazlar. Onlara bilinç götürmekte sınıf bilinçli işçi, öğrenci kardeşlerine düşüyor. 


Önümüzdeki dönemde, üstesinden gelmemiz gereken görevlerin en büyüklerinden birisi de köylü gençlerin örgütlenmesi, eğitilmesi sorunudur. Bunu çözümleyemediğimiz sürece ne geniş anlamda gençliğin birliği sağlanabilir, ne de işçi-gençlik dayanışması sağlam bir zemine oturur. İşçi-köylü birliği de bu sorunun çözümüne geniş ölçüde bağlıdır. Çünkü köylü gençler, sayısal olarak gençliğin büyük bir kesimidir. Bu kesim mücadele alanına çekilip, politize edilip, dinamizme kavuşturulduğu zaman, hem işçi-gençlik dayanışması, hem de işçi-köylü birliği sağlam, kalıcı bir temele oturmuş olur. 


Sizlere sesleniyoruz genç köylü arkadaşlar!.. 


Unutmayalım, kurtuluşun yolu örgütlenmeden geçer. Sen de örgütlen, dernekler kur, sendikalaş saflarımıza katıl. Bizi ezen, sömüren Amerika-Patron-Ağa üçlüsüne karşı demokratik mücadelemizi genişletelim. Kurtuluşun yolunu açalım. 


En fazla dikkati çeken, sokak satıcısi olarak çalıştırılan çocuklardır. Çalışan çocukların en büyük bölümü kuşkusuz ta-, rım alanında bulunmaktadır. 
Güneş altında, toz - toprak içinde, güç bir durumda iki büklüm eğilerek ve ağır yükler kaldırarak çalışan emekçi çocuklar, ana - babaları ile birlikte ağır sömürü altındadırlar. Bu alanda çalışan çocukların hemen hemen yarısının okula gitmediği de bilinen bir gerçektir. 

Bu ağır sömürü ve baskının tek sorumlusu içinde bulunduğumuz bozuk kapitalist düzendir. Bu düzeni değiştirip yerine ileri, demokratik bir düzeni getirmedikçe, bir bütün olarak sömürü ve baskı son bulmaz. > 

Fakat aşağıdaki demokratik hedefler doğrultusunda, emekçi çocukları, genç işçileri, çtrakları, kalfaları örgütlemek boynumuzun borcu olmalıdır. 

1 — Çalışma yaşının alt sınırı 12'den ,16'ya çıkarılmalıdır. 

2 — Bütün çalışan çocuklar sigorta kapsamına alınmalıdır. 

3 — Emekçi çocukların çalışma koşulları düzenlenmeli, can güvenlikleri sağlanmalıdır. 

4 — Bütün çocuklara okuma olanağı sağlanmalı, teknik eğitimden geçirilmelidir. 

5 — Sendikalaşması, örgütlenmesi için önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. 


Kıbrıs Sorunu BM'de 


Birleşmiş Milletler Teşkilatinm yeni dönem Genel Kurul çalışmalarında Kıbrıs sorunu görüşülmüştür. Görüşmeler sırasında MC diplomasisinin bütün çabalarına karşılık Denktaş'ın BM'de konuşmasına izin verilmemiş ve Genel Kurul Denktaş'ın Kıbrıs halkının çıkarlarına aykırı düşen politikasını oonaylamadığını, Kıbrıs halkının meşru hükümetini tanıdığını bu vesile ile göstermiştir. 


Görüşmeler sonucunda, Kıbrıs sorununun o çözümlenmesi için Bloksuz Ülkelerin hazırladığı karar önerisi ezici bir çoğunlukla kabul (edilmiştir. 
117 ülke bu karar tasarısını onaylamış, tek karşı çıkan ülke ise Türkiye olmuştur. Bu oylama ile ortaya çıkan durum, dünya demokratik ve barışsever kamuoyunun, MC iktidarının, Kıbrısın bağımsızlığına kasteden politikasını desteklemediğini göstermiştir. Ay- 


Şili halkı ile dayâhışma konferansı toplandı 


Atina'da, Şili halkı ile Dayanışma Konferansı toplanmıştır. 80 ülkeden 400 delegenin katıldığı toplantıya ayrıca Dünya Sendikalar (o Federasyonu, Dünya Barış Konseyi, Dünya Demokratik Kadınlar Federasyonu, Dünya Demokratik Genç- 


M Atina'da, Kıbrıs sorunu ile ilgili bir uluslararası kon- 


ferans (o toplanmıştır. 50'den fazla ülkenin ve çeşitli yığınsal örgütlerin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Dünya Barış Konseyi Başkanı Romes Çandıra, emperyalist güçlerin, NATO'nun, Kıbrıs'ın bağımsızlığına kasteden çabalarına karşılık, Kıbrıs'ın bağımsızlığını güvence altına alacak uluslararası bir _ konferansın toplanmasını öneren sosyalist ülkelerin ve bloksuz ülkelerin önerisinin desteklenmesini istemiştir. 


HB MPLA'nın kurduğu Angola Halk Cumhuriyeti'ni şimdiye dek 36 ülke resmen tanımıştır. Bu ülkelerin başında sosyalist ülkeler vardır. Demokratik Vietnam Cumhuriyeti, Güney Vietnam, Mozambik Halk Cumhuriyeti, Gine Bissau, Kore Halk Cumhuriyeti'de ilk tanıyan ülkeler arasındadırlar. 
Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da Pekin'deki Mao kliği, en gerici (emperyalist çevrelerle işbirliği yapmaktadır. Mao kliği, ulusal kurtuluş savaşlarını ezmek istiyor. Angola'da yurtseverleri öldüren silahlar Çin silahlarıdır. 


M 3. Avrupa Yabancı İşçi- 


ler Konferansı 20-22 Mayıs 


1976 tarihinde Stuttgart {B. 
Almanya) kentinde yapılacaktir. 


M Pekin'deki Mao kliği, fasist diktatör Franco'nun ölümünden üzüntü (duymuştur. 
Çin Başbakanı Çu En Lay, İspanya'nın Pekin Büyükelçiliğine Franco'nun ölümü nedeniyle bir çelenk göndermiştir. Yüksek düzeyde başka bir hükümet yetkilisi, İspanya Büyükelçiliğine giderek başsağlığı dilemiş ve özel deftere üzüntülerini bildiren yazı yazmıştır. 


lik Federasyonu ve Uluslararası Öğrenciler Birliği de katılmıştır. 

Konferansta söz alan konuşmacılar, Luis Corvalan'ın ve diğer yurtseverlerin serbest bırakılmasını istemiştir. Dünya Barış Konseyi'nin başkanı ise, Çin'deki mao kliğinin, Şili halkının katili faşist Pinoşet çetenesini desteklemesini kınamıştır. 

Konferansın bitiminde iki belge oybirliği ile kabul edilmiştir. «Dünya Halklarına» başlığın taşıyan çağrı da şöyle denilmektedir: «Biz, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen siyasi örgütler, sendikalar, diğer demokratik kitle örgütleri, tüm insanlardan, faşist pinoşet çetesine karşı sürekli bir savaş veren kahraman Şili halkına dayanışma gösterilmesini istiyoruz. Şili halkı ile dayanışmanın somut bir biçimde yürütülmesini istiyoruz... 
Luis Corvalan'ın ve diğer tüm politik tutukluluların serbest bırakılması, faşist generaller çetesinin tecrit edilmesi için eylemlerinizi yükseltin.» 

İkinci belge, Şili halkına hitabeden bir mesaj niteliğini taşımaktadır. o Mesajda şöyle denmektedir: «Faşist Pinoşet cuntasına karşı yılmadan mücadele eden kahraman Şili halkı, bu kutsal mücadelenizde yanınızdayız.» 


rıca MC iktidarının, Türkiye'- nin dünyadaki saygınlığını sıfıra indirdiği de ortaya çıkmıştır. 

Alınan bu son karara göre, Kıbrıs'taki bütün yabancı askerler geri çekilmeli, BM Genel Sekreteri'nin gözetimi a' tında toplumlararası görüşmelere devam edilmelidir. 


Böylece Amerikan emperyalizminin, gerici güçlerin, MC iktidarının ve Denktaş'ın sorunu dar NATO çerçevesinde «çözme» çabaları sonuçsuz kalmıştır. 


Kıbrıs sorunu dar NATO çerçevesinde (o çözümlenemez. 
Bu sorunun çözümlenebilmesi için, BM'nin aldığı kararlar temelinde uluslararası bir konferans toplanmalı, (Kıbrıs'ın bağımsızlığı, toprak bütünlügü, egemenliği uluslararası güvence altına alınmalıdır. 
Başta Sovyetler Birliği olmak üzere tüm sosyalist ülkelerin, Bloksuz Ülkelerin, bir bütün 


olarak dünya demokratik ve barışsever kamuoyunun isteği bu yöndedir. Bu sorunla yakın- 


í: 


dan ilgili olan Türk, Kıbrıs ve Yunan halklarının da çıkarları bunu gerektirmektedir. 


Dünya Barış Konseyi 
25 Yaşında 


Dünya Barış Konseyi 1949 yılında kurulmuştur. 
DBK'nin amaçları şunlardır: Tüm dünya halklarının çıkarlarına uygun sürekli bir barışı sağlamak, nükleer 


savaş yarışına karşı savaşmak, atom 


silahlarının ya- 


saklanmasını sağlamak, silahsızlanma, halkların barış içinde dostca yaşaması, sömürgelerin bağımsızlığı, devletlerin içişlerine karışmama gibi ilkeleri gerçekleştirmek. 


DBK, yüzmilyonlarca bârışseveri bağrında toplamaktadır. Bugün 100'den fazla ülkeden üyesi bulun- 


maktadır. Ayrıca dünya çapındaki 


yığınsal örgütler, 


Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, Uluslararası Öğrenciler Birliği, Dünya Demokratik Kadınlar Fede- 


rasyonu, Uluslararası gazeteciler, 


hukukçular, öğret- 


menler vb. kuruluşlar DBK”nin üyesidirler. 

DBK, 25. yılında, en büyük nişanı olan Altın Barış Madalyası'nı SBKP. Genel Sekreteri L. Brejnev'e vermiştir. 


“Yerli Solcuların İleri Cephesi” nin İtirafları! 


7 Kasım 1975 tarihli 
malüm Ortadoğu gazetesi, maoculardan «yerli solun ileri cephesi» diye söz ediyor. 
«İran Şahı'nın ziyareti esas olarak olumluydu.» 
«Şah'ın Türkiye'yi ziyareti iki üçüncü dünya ülkesinin bırliğini temsil ediyordu ve buna göre davranmalıydık. İran'daki faşist diktatörlüğün zulmü, İran'ın Dofar'a müdahelesi ise ikinci derecede ele alınmalıydı.» 

Bir kısım maocuların 
İran Şahı'nın Türkiye'ye gelmesini protesto etmesi 


Uluslararası Öğrenciler Birliği Bülteninden (IUS) 


«yerli solun ileri cephesi» ni acı acı düşündürüyor ve onlar bu acının tazyikiyle şimdi gözyaşları döküyorlar. «Nasıl oldu da MC iktidarı ile Şah'ın kucaklaşmasına karşı çıktık? 
Şimdi Başkan Mao bunu 


duyarsa sekte-i kalpten dünyasını değiştirmez mi?» 


Baylar, acmızı anlıyoruz. Olan oldu bir kez, hiç olmazsa İran Şahı'na ve Demirel'e gidip özür dileyin, Çünkü bu tür tazyikli acılar insanları pek yaşatmaz da! 


KAZANAN KİM? 


Kıbrıs sorununun BM' 
de görüşülmesi sırasında yapılan oylamada MC iktidarının yalnız kalması üzerine Başbakan Demirel ünlü demeçlerinden birini daha patlattı : «Türkiye'- nin kaybettiği hiçbir şey yoktur.» ! 

Doğru söze Hacı emmin 


3 di 
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ne desin? Çünkü kaybede kaybede, kaybedecek bir şeyimiz kalmadı ki... 


MUTLULUĞUNUZ 
DAİM OLA... 

«Yerli solcuların ileri cephesi» maocular, uzun 


süreden beri kendilerine uygun «yurtsever» gelin arıyorlardı, Uzun ve çileli bir aramadan sonra istenilen ölçülere uygun bir 


«yurtsever» gelin bulun- 


du. 
İstanbul Ülkü Ocakları Derneği Başkanı «ABD ve Rusya'nın emperyalizmine karşı olanlarla bir dialog kurmaya o taraftarz 
(16 Kasım 1975 tarihli gazeteler)» diyerek o evlilik defterine imzayı bastı. 
Eh, bize, mutluluğunuz daim ola demekten başka birşey düşmez, değil mi ya. ki: 


Diri 
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İLERİCİ yurtsever GENÇLİK 


Hürriyet Kavgası 


Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler, 


dalgu dalga aydınlık oldular, yürüdüler karanlığın üstüne, 


Meydanları zaptettiler yine. 
Beyazıtta şehit düşen 


silkinip kalktı kabrinden, ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını 


yıktı Şahmeranın mağarasını. 


Daha o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. 
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. 


Safları sıklaştırın çocuklaı, 


bu kavga fa faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır. 


Siyasi parti liderleri 


(Baştarafı 1. sayfada) 

«Cephe hükümetinin ve Cephe Partilerinin sola karşı, yalnız CHP'ni hedef alan değil, bütün sol partileri ve kuruluşları hedef alan kışkırtmaları artarak sürecektir. Bu kışkırtmaların artışı karşısında öyle umarız ki, bizim dışımızdaki sol kuruluşlardan şimdiye kadar demokratik çizgide kalanlar, barışçı bir çizgide kalanlar, gene bu çizgiye bağlı kalmak . sabrını sonuna kadar gösterebilsinler ve 12 Mart öncesinde sola karşı hazırlanan tuzaklara düşmesinler.» 


TİP 


22 Kasım'da Ankara'da yapılan İl Temsilcileri Toplantısı'nda konuşan TİP Genel Başkanı Behice Boran, son faşist saldırılar üstüne olan görüşlerini şöyle özetlemiştir : «Son günlerde gençler üzerinde provokasyonlar ve silahlı saldırılar yeniden yoğunlaştırılmaktadır. Ölümler günlük, olağan olaylar haline gelmiştir. İlerici, devrimci gençlik nefis müdafasına mecbur edilmiştir. Durumdan hoşnutsuz, kaygılı olan büyük öğrenci kitlesi komandolara karşı dayanışma içerisine sokulabilir, birleştirilebilir. Hedef, azınlıkta olan komandoları tecrit etmek, silahlı saldırı alanından çekilip, onları az sayıları ve yalnızlıkları içinde ortada bırakmaktır. Karşılarında çatışacak taraf (o bulamasınlar, üniversite yönetimi ve Güvenlik kuvvetlerinin ne yapıp ne yapamadıkları kamuoyu önün- de iyice açığa çıksın. 

Bu taktik, mücadeleden kaçmak değil, mücadeleyi hasmına dayattığı şartlar altında ve yerlerde kabul etmemek, onun saldırgan taktiklerine bağımlı duruma düşmemektir, bu bir. İkincisi, düşmanının dayattığı ve seçtiği mücadele biçimini. kabul etmemek, kendi mücadele aracımızı ve biçimimizi kendimiz saptamaktır. Bu araç ve biçim ise örgütlenme ve örgütlü hareket edebilmedir.» 


TSİP 


Öğrenci gençliğin üzerinde yoğunlaşan son faşist. saldırılar ile ilgili olarak bir İstanbul gazetesine görüşlerini açıklayan TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, burjuva ideolojisinin yaymaya çalıştığı gibi 


bir «sağ-sol» çatışması yok, faşist saldırılar vardır, demiştir. 
Bu durum karşısında ilerici gençliğin takınması gereken tavir için şunları söylemiştir : «Faşizme karşı mücadele, ancak ona karşı olan demokrat güçler ve toplum (kesimleri, demokratik planda yaygın ve güçlü olarak harekete geçirilebildiği takdirde başarıyla yürü. 
tülebilir.» 

Ahmet Kaçmaz sonuç olarak şunları söylemiştir : «Bugünkü duruma, çözüm doğrultusunda bir ilk adım olarak bütün demokrat öğrenci örgütlerinin, bütün sosyalist, ilerici ve faşizme karşı olan partilerin, diğer demokratik güçlerin, sendikaların, meslek kuruluşları - nın, öğretmen ve öğretim üyesi örgütlerinin biçimi tesbit edilecek en geniş bir şekilde bir araya gelerek, okullarda can güvenliğinin, öğrenim özgürlüğünün ve demokratik üniversitenin sağlanması için ortak bir platformda çalışma yap malarını öneriyorum.» 


Nişantaşı 


(Baştarafı 3. sayfada) ğitime son, Boykotta 180 gün» sloganı yüzbinlere duyuruldu. 
Kitlelerin somut istekleri doğrultusunda yapılan bu çalışmalar, Genç Dişçiler Derneğini ve onun etrafında saflarını sıklaştıran öğrencilerin, 


demokratik mücadele içerisin- 


deki yerini sağlamlaştırdı. Bize yeni tecrübeler (kazandırdı. 
Okul birim derneklerinin kurulmasının zorunluluğunu da daha iyi anlamış olduk. 

Objektif olarak, Nişantaşı Diş Hekimliğinde (yürütülen eylemin sıhhati, başarıya ulaşması olasılığının güçlü olması, öğrenci gençliğin toparlanması için birim derneklerinin mutlaka anti-faşist, anti-emperyalist olması gereğini önümüze koymaktadır. 

Bu birim dernekleri de, merkezi bir federasyon içerisinde birleşmelidir. İşçi ve köylü gençlik derneklerinin de bunlara katılmasıyla gençlik kendi demokratik cephesini kuracak, işçi sınıfının yanında bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesinde yerini alacaktır. 

Ahmet YÜZÜAK 

Genç Dişçiler Derneği 

Yönetim kurulu üyesi 


(Baştarafı 1. sayfada) DER yöneticileri, genel eylemi gerektiren acil talepleri şöyle sıralamışlardır : Memurlar ve öğretmenler üzerindeki partizan baskılara derhal son verilmelidir. Sürgün, açığa alma, göreve son verme, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü hedef alan yasa dışı soruşturma işlemleri durdurulmalı, bu işlemlere uğrayanlar eski yerlerine ve görevlerine döndürülmelidir. Sürgün yoluyla âilele. 
rin parçalanmasına son verilmelidir. Disiplin cezaları kaldırılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları sağcı ve o faşist parti militanları, «kıyımcı kadrolar» dan temizlenmelidir. Okullarda öğrenme ve öğretme özgürlüğünü yok eden baskı ve saldırıların önüne o geçilmelidir. 
Öğretmenleri öldürenler, yaralayanlar, lokallerimize, konutlarımıza saldıranlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlığı sağlanmalıdır. MEYAK kesintileri faizleri ile birlikte geri verilmelidir. Hayat pahalılığı altında ezilen tüm öğretmenlere en az net bin lira eğitim ödeneği verilmelidir. Tüm memurların muayene ve tedavi işlemlerindeki geciktirici formaliteler kaldırılmalıdır. 

İlerici, yurtsever gençler! 

TÖB-DER'in (düzenlediği mitinglere ve yürüyüşlere aktif bir biçimde katılalım, görev alalım. İşbirlikçi, gerici güçlerin, bozguncuların mitingleri kundaklama çabalarına karşı TÖB-DER yöneticilerinin aldıkları tedbirlerin uygüianma- 


İKÖKD'ün 


(Baştarafı 3. sayfada) halinde yeni yönetim kurulu seçilmiştir. 

İLERİCİ yurtsever GENÇ-LİK, yeni yönetim kuruluna bağımsızlık, demokrasi, barış ve sosyal ilerleme yolunda verecekleri mücadele için dayanışma belirtir. 


Faşizme 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ki her türlü araçlarla onlara karşı koyacağız? Ama burada önemli olan, onlara bireysel, grupsal olarak karşı koyma durumuna düşmemektir. Kitle mücadelesini yükseltmek, kitle hareketlerini (o örgütlemek, yaymak, genişletmek; faşist saldırlara karşı tek tek değil, yığınsal olarak karşı koymak, ilericilerin, devrimcilerin en akıllı mücadele biçimidir. 
Özellikle öğrenci gençlik kesiminde uygunlaşan faşist saldırıları püskürtmek, faşist güçleri geriletebilmek için tüm demokratik güçler, kuruluşlar, elele vermeli, öğrenci gençliğe sahip çıkmalıdır. Eylem birliğine giden yolda bir ilk adım olarak, tüm demokratik güçlerin ve kuruluşların katıldığı DEMOKRATİK ÜNİVER-SİTE FORUMLARI yapılmalıdır. Bu tarihsel bir zorunluluktur. Eylem birliğinin yeni yeni biçimlerini saptamak, bu uğurda mücadele etmek, hepimizin üstesinden gelmesi gereken bir görevdir. 


sına yardım edelim, kararlarına uyalım. Öğretmenlerin ve tüm memurların demokratik haklar uğrunda yürüttüğü mücadele, bizim de mücadelemizdir. Bu mücadele, halkımızın genel demokratik mücadelesi- 


SAYFA: 7 


TÖB-DER mitinglerine katılalım 


nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Öğretmenler, tüm memurlar! 

“Haklı mücadelenizde, ilerici, yurtsever gençler olarak yanınızdayız, sonuna kadar sizleri destekliyeceğiz. 


am a a m a e e a a MV mm a m 


(Baştarafı 1. sayfada) 


temlerle aşmaya çalışıyorlar. Politik buhranın derinleşmesi faşist mihrakların heveslerini iyice artırıyor. Seçimlerde çizme giydiklerini söyleyenler, şimdi silah kuşanmaya hazırlanıyorlar! 

Faşist saldırıların bir diğer yanı da, ilerici gençliği kendi kitlesinden soyutlayacak yanlış mücadele yollarına sürüklemektir. Bu hesap, aynı zamanda ilerici gençliğin en bilinçli, önder kesimlerini imha etmeyi de amaçlıyor. Faşist saldırılar karşısında, ilerici gençliğin kendini savunabileceği tek yol, yığınlarla daha çok kaynaşmak, yığınsal hareketler örgütlemektir. Bizleri yığınlardan koparacak eylem biçimlerine yönelmek, faşist saldırganların ekmeğine yağ sürmek olacaktır. Faşist mihrakların bu taktiği bozulmalı, yığınsal çıkışlarla, kendimizi savunmanın en elverişli olanakları yaratılmalıdır. Bu ise, demokratik üniversite mücadelesinde, üniversite içi olanakların genişletilmesini gerektirir. ODTÜ öğrencileri böylesi bir mücadelenin hangi yol ve biçimlerle başarıya ulaşabileceğini gösterdiler. ODTÜ'deki mücadeleden gerekli dersler çıkarılmalıdır. 

Kanlı saldırılar sürerken, MC iktidarının yeni bir tasarımı daha ortaya çıktı, Anayasa değiştirilecek, Dernekler yasası ve Üniversiteler yasası yeniden düzenlenecek, öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerinin örgütlenme özgürlüğüne yeni sınırlamalar getirilecekmiş. İşbirlikçi burjuvazinin, gerici çevrelerin sıtma nöbetleri yine arttı. Yine bilinen kafalarda «sosyal uyanışın, ekonomik gelişmeyi aştı- 


ğına» dair «derin fikirler» doğmuş olsa gerek. 

Bugün üniversite ve yüksek okullarda her türlü örgütlenme özgürlüğü fiilen ortadan kalkmıştır. Üniversiteler özerlikten sözedilemez durumdadır. Hatta kimi üniversiteler faşist çevrelerin karargahı haline ge- 


tirilmiştir. 
M Üniversiteler 


demokratikleştirilmelidir! 


Üniversiteler yasası iptal edilmeli; Siyasal iktidar- 


bilme olanakları ortadan kaldırılmalıdır! 
Üniversite ve yurtlar faşist zorbalardan temizlenmelidir! Faşist yuvalar dağıtılmalıdır! 

Üniversite ve yüksek okullardaki polis denetimi ve karakollar, yönetsel ve bilimsel özerkliğe aykırıdır. Polislerin kol gezdiği okullarda hiçbir özerklikten sözedilemez; hiçbir demokratikleşme sağlanamaz. Polisler Üniversite ve yüksek (okullardan uzaklaştırılmalıdır. 

Üniversitelerin demokratikleştirilmesi, herşeyden önce öğrencilerin serbestçe ( örgütlenebilmelerine bağlıdır. 12 Mart faşist saldırıları sırasında bütün demokratik öğrenci örgütleri kapatılmış, yerlerine faşist çevrelerce sahte öğrenci örgütleri kurulmuştur. Dernekler yasası, her okulda ancak kir öğrenci örgütü kurulabileceği hükmünü getirerek, bu sahte öğrenci örgütlerini tek «meşru» örgütler haline getirmiştir. Kimler tarafından ve nerde kurulduğu bilinmeyen bu örgütler dağıtılmalı, örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan anti-demokratik yasalar iptal edilmelidir! 


M Diğer yandan yönetmenliklerdeki anti-demokratik hükümlerden dolayı pek çok okulda öğrenci tem- 


silcileri seçilememektedir. 


Bu hükümler değişti- 


rilmeli, öğrencilerin yönetime en geniş ölçülerde 


katılması sağlanmalıdır! 


Öğrenci gençlik, yukardaki sorunların en kısa zamanda çözümlenmesini istiyor. Fakat şunu da biliyor ki, üniversitelerin demokratikleştirilmesi, toplumun demokratikleştirilmesinden ayrı düşünülemez. Gerici, faşist biçimli iktidarlar, üniversiteleri daima kendi çıkarları doğrultusunda kullanacak; öğrenci hareketlerini sert baskılarla sindirmeye çalışacaklardır. Bu nedenle, demokratik üniversite mücadelesi, aynı zamanda halktan yana bir hükümetin işbaşına getirilmesi mücadelesiyle birleşiktir. Öğrenci gençlik bu mücadelede işçi sınıfının, halkın yanında yeralmak zorundadır. 


Gerici ların istediklerinde üniversite yönetimine elkoya- 


17 KASIM 


DÜNYA ÖĞRENCİLER GÜNÜ 


17 Kasım, Dünya Öğrencilerinin 
Dayanışma ve Mücadele oGünü'dür. 
Bu büyük gün, tüm dünya öğrencilerine ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türkiye öğrencilerine kutlu olsun. 


Dünya Öğrenciler Günü, 1939 yılından beri geleneksel olarak kutlanmaktadır. Bu gelenek, dünya öğrencilerinin, o yıllarda çılgınlaşan, kuduran faşizme karşı eylemlerinin sürekli ve kararlı olduğunu göstermektedir. 


17 Kasım Dünya Öğrencilerinin 
Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle Uluslararası Öğrenciler Birliği, dünyadaki tüm öğrencilere bir çağrı yayınlamıştır (Geçen sayıda da tanıttığımız gibi, Uluslararası Öğrenciler Birliği, dünya öğrencilerinin % 75'ini kucaklıyan, ilerici, demokratik yığınsal bir örgüttür.) Çağrı'da şöyle denmektedir : «Dünya öğrencileri! Emperyalizme, faşizme, gericiliğe, ırk ayrımına, sömürgeciliğe ve yeni-sömürgeciliğe karşı ulusal bağımsızlık, demokrasi, barış ve sosyal ilerleme mücadelesinde en önde yürü! Öğrenci hakların için aktif olarak mücadele et! Bu doğrultuda eylemlerini yükselt!» 


Çağrı'nın bir başka bölümünde şöyle denmektedir : «Dünyada güç dengesi hızla değişiyor. Emperyalist güçlerin hareket sahası daralıyor. Gerici güçler savaş ocaklarını alevlendirmeye çalışıyorlar. Buna karşılık, başta Sovyetler Birliği olmak üzere tüm sosyalist ülkeler halklararasında dostluk ve dayanışma uğrunda, dünya barışı uğrunda aktif olarak mücadele ediyorlar.» 


Uluslararası Öğrenciler Birliği'- nin çağrısı, tüm dünya öğrencilerinin isteklerini öne sürüyor. Komünist, sosyalist, sösyal-demokrat, liberal, radikal, katolik, protestan müslüman; hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun bütün dünya öğrencilerinin ortak istekleri, anti-emperyalist dayanışma, halklararasında dostluk ve barıştır 


Türkiye öğrenci gençliği de, dünya öğrenci gençliğinin ayrılmaz bir parçasıdır Türkiye öğrenci gençliği de, dünya öğrencileri gibi, emperyalizme, faşizme, gericiliğe karşı anti-emperyalist dayanışma, halklarâ- 


raşıpda dostluk ve 


sosyal ilerleme istiyor. 


Fakat yürürlükte bulunan yasalardan ötürü, biz Türkiyeli öğrenciler, dünya öğrencileri ile güçbirliğine gidemiyoruz. İşbirlikçi burjuvazi, gerici güçler bizim dünya öğrencileri ile birliğimizden korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Bugün bu birlik gerici yasalardan ötürü sağlanamıyorsa, yarın mutlaka sağlanacaktır. Bugün için bize düşen görev, en azından, dünya ilerici gençlik hareketi ile uyum sağlamak, eylem birliğine doğru yol almaktır. 


barış istiyor, 


Dünya ilerici gençlik hareketi ile eylem birliğini sağlayabilmemiz için, herşeyden önce kendi aramızda birliğimizi sağlamamız gerekir. 
Diğer kapitalist ülkelerde ulusal düzeyde ve dünya çapında, farklı siyasi görüşlere sahip olan öğrenciler nasıl bir araya gelmişse, biz de bir araya gelebiliriz. Çünkü hedeflerimiz ortaktır: Okullarda demokratik hak- 


lar uğrunda mücadele, emperyalizme ve faşizme karşı çıkış, halklararasında barış ve dostluk... 

Türkiyeli öğrencilerin birliğinin sağlanması konusunda en büyük görev sosyalist gençlere düşmekle beraber, diğer ilerici gençlik kesimleri de bu konuda büyük sorumluluklar altındadır. Öğrenci gençliğin birliğinin sağlanması için objektif koşullar olgunlaşmıştır. Yapılması gereken iş, subjektif yargıları bir yana itip, sosyalist, sosyal-demokrat, demokratik solcu, gerçek Atatürkçü vb. gençlerin emperyalizme ve faşizme karşı elele, omuz omuza vermeleridir. 


Bunu başarabildiğimiz oranda, dünya ilerici gençlik hareketinin şerefli bir parçası olarak yer alabiliriz. Dünya Öğrenciler Günü'nü kutlamaya hak kazanabiliriz. 


YAŞASIN, DÜNYA ÖĞRENCİLER GÜNÜ 


YAŞASIN, DÜNYA İLERİCİ GENÇ- 

LİK HAREKETİ 
YAŞASIN, İLERİCİ GENÇLERİN BİRLİĞİ 


KAHROLSUN, DÜNYA GENÇLİĞİ İLE BİRLİĞİMİZİ ENGELLİYEN GERİCİ YASALAR. 


Sili ile ilgili Uluslararası Öğrenci Semineri yapıldı 


INTERNATIONAL STUDENT SEMINAR 


10-14 Kasım 1975 tarihleri arasında, Londra'da «Şili Gençliği ve Öğrencilerine karşı Şili'deki Faşist Askeri Cuntanın İşlediği Cinayetler» konulu bir «Uluslararası Öğrenci Semineri» düzenlenmiştir. Bu konu ile ilgili olarak, seminere katılan İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu'nun açıklamasını veriyoruz. 

«88 ülkeden ulusal öğrenci bir- 


liklerinin ve dünya öğrencilerinin % 7““inin oluşturduğu Uluslararası Öğrenciler Birliği (IUS) ve Birleşik Krallık Ulusal Öğrenci Birliği (NU-SUK)'nin birlikte hazırladığı bu seminere; 60 ülkeden öğrenci birlikleri delegasyonları, Dünya Barış Konseyi, UNESCO, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, Uluslararası Demokratik Avukatlar Birliği, Angola'nın Kurtuluşu için Halk Hareketi (MPLA), PAIGC-Gine Bissau, SWAPO-Güney Batı Afrika, FRELİ-MO-Mozambik ve diğer uluslararası örgütler katılacaktır. Ayrıca, Faşist Askeri Cuntanın yoğun baskı, yıldırma ve terör hareketleri sonucu yurt dışına çıkmak zorunda kalan Şili'li öğrenci liderleri ve rektörler de seminerde hazır bulunacaktır. 


11 Eylül 1973'de Amerikan Emperyalizmi ve Şili'deki işbirlikçileririnin, Allende'nin başkanlığındaki Halk Birliği Hükümeti'ne karşı giriştikleri kanlı darbe hareketinden sonra, başa geçen faşist cuntanın Şilili yurtseverlere uyguladığı yoğun faşist terör ve yıldırma hareketleri- nin Şili gençliğine yönelik bölümü; üniversitelerde girişilen yoğun baskılar, kurşuna dizilen, zindanlarda çürütülen yurtsever öğretim üyeleri ve öğrencilerle, tüm dünya öğrencilerinin dayanışması bu seminerde bir 


kez daha belirtilecek. Faşist Cuntanın bir an önce iktidardan düşürülmesini sağlamak için, dünya halklarının ve ilericilerinin oluşturdukları Şili ile Dayanışma Kampanyalarında dünya öğrencilerinin üzerine düşen somut görevler saptanacak, özellikle tüm Avrupa öğrencilerinin birlikte uygulayacakları bir eylem proğramı çizilecektir. 


İngiltere Türkiyeli Öğrenci Federasyonu da uluslararası düzeydeki eylemlerinin bir parçası olarak, bu seminere bir delegasyon ile aktif biçimde katılma kararı almıştır. Türkiye ilerici gençlik hareketinin bir parçası olan örgütümüz, bu vesile ile seminere Türkiye'den katılamayan tüm ilericilerin, Şili halkı, gençliği ve öğrencileri ile dayanışmasını dile getirecektir.» 
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